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Zingt Gode Psalmzingt Zijn Naam,                                                                                                                                                                                    

Baant de weg voor Hem die door de vlakte rijdt!                                                                                                                                           

Here is Zijn Naam, Juicht dan voor Zijn Aangezicht!                                                                                                                                                      

HIJ is de Vader der Wezen en de Rechter der Weduwen,                                                                                                                                             

GOD in Zijn Heilige Woning! (Ps 68:5-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods,                                                                                                                                                       

dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer:                                                                                                                                 

dit is uw redelijke eredienst. (Rom 12:1)                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                  Lieve Christenfamilie en vrienden,                                                                                                   

                                                                                                                                        Familie kamp zon 23-7-’24                                                                           

Vlak voor mijn vertrek naar Armenië bezocht ik het lieve echtpaar Tante 

Gitta en Ome Jan in Harderwijk! Zij hebben mij vanaf mijn 6e t/m mijn 17e 

jaar bij hun thuis op de kinderbijbelclub en later Jeugdavond het 

Genadevolle Evangelie verteld dat God, de Vader van de Here Jezus, ook 

mijn Vader is en dat God-Papa en Jezus in mijn hart wil komen wonen… (7j) 

en met 12 jaar of ik Jezus ook wil volgen net als Zijn Discipelen!              

God-Papa en de Here Jezus op de 1e Plaats in mijn leven heeft mijn hele 

verdere Leven veranderd tot op vandaag! Het was een Mooi en Dankbaar 

wederzien!  

Het is indrukwekkend hoe actief ze nog zijn voor God en Koning Jezus om zoveel mogelijk mensen het Goede 

Nieuws van Jezus Redding, Verzoening en Genezing te vertellen! Vooral onder velen jongeren en 

vluchtelingen uit vele moslimlanden! Ook hun kinderen en kleinkinderen zijn allemaal Enthousiast en Actief 

in het verspreiden van het Evangelie, waardoor velen tot geloof komen en zich laten dopen!  

Van 21-23 juni kon ik voor het eerst mee naar het familiekamp van mijn 

Armeense Gemeente Word of Life! Het waren 3 onvergetelijke dagen!            

Uit België, Duitsland en Nederland waren er vele Armeense mensen die zich 

lieten dopen! Pastor Emile vertelde op zondag in de samenkomst kort, wat 

ik in Armenië gedaan heb en ga doen!                                                                                                                                                                                                                                                                        

Op din. 25-6-’24 kwam ik met een kleine groep van 

WOL-NL aan op het vliegveld Zvartnots in Armenië!  

Na een warm welkom door de Mission Pastors werd    

ik door hen midden in de nacht naar het Mission Huis gebracht!                                 

Weer terug te zijn in Armenië is een Thuiskomen wat ik graag met jullie wil delen!           

Van 27-30 juni was er een Prachtige Conferentie van Word of Life Church in Yerevan!  

                                                                                  

 

+  

Pastor Emile en Pastor     
Nune hadden in hun 

geboorteplaats Ujan 
een geweldig mooi en 
groot sportpark laten 
aanleggen!                                                                                                
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Het is op din. 2 juli een onbeschrijfelijk mooi openingsfeest geworden! Er kunnen nu dagelijks honderden 
kinderen sporten en spelen in de aangelegde sport en speel plaats! Er was ook evangelisatie met het woord 
wat Pastor Emile deelde en het zingen van Pastor Sevak en het uitdelen van honderden nieuwe testamenten! 
Het was erg mooi om hiervan getuige te mogen zijn en te ervaren hoe blij alle kinderen, ouders en 
leerkrachten waren met dit Grootse Kado aan de hele gemeenschap van het dorp!  

In de 1e 2,5 week in het Mission huis een paar bezoeken kunnen afleggen waar ik niet allemaal foto’s van 
heb. Het bezoek aan Mher begon zeer positief en hadden net een afspraak gemaakt met Mher dat hij zondag 
7 juli om 11.00u opgehaald zou worden door Hohannes en mij om voor de 1e keer mee naar de kerk te gaan. 
De ouders kwamen onverwacht binnen. Ze vertelden heel blij dat Mher 2 maanden thuis geweest was en dat 
dat een groot wonder was. De vader van Mher wilde alleen niet dat Mher mee zou gaan naar WOL in 

Yerevan. Dit was heel jammer, want Mher en wij hadden er zo naar uit gekeken! Vader Armen wilde niet dat 
Mher mee zou gaan naar de kerk, want ze waren van de Apostolische kerk. Graag gebed voor Mher en zijn 
ouders en voor de ouders en familie van Samuel.  

Met vele mensen mogen bidden met verschillende 

noden…, waarvan God-Papa duidelijk maakte door de 
Heilige Geest, waarvoor te bidden en HIJ gaf ZIJN 
Liefdevolle woord van Redding, vergeving en 
genezing! Vaak hadden we vreugdetranen van 
intense Dankbaarheid aan God onze liefdevolle Vader 
en de Here Jezus!  Zou graag alle getuigenissen met 
jullie delen, maar het is te veel om allemaal in de 
nieuwsbrief te zetten.  

Gods Vader Hart en Zijn Hart in de Here Jezus gaat uit 
naar degene die er alleen voor staan zonder hulp van 
familie of vrienden.                                                                                                                                                    
Daarom hebben we al deze afgelopen weken ook 
weer de weduwen en alleen-gaanden in Vayk 
bezocht.  Samen weer gesproken, gelachen en samen 
gebeden! Zoals altijd waren ze ook erg dankbaar voor 

alle 

boodschappen!                           

Met Armenuhi gaat het 
inmiddels erg goed. Het                                                       
gips is van haar been en         
ze loopt weer goed achter                                                          
haar rollator.                                                                    
Ze kookt ook weer zelf.  

Via maatschappelijk werkster Araqsya kwam ik in contact 
met moeder Lusine en dochter Milena. Lusine is erg ziek 
en heeft veel verdriet dat haar enige zoon is opgeroepen 
in het leger. Inmiddels is David op meer dan 170 km 
gestationeerd in het noorden van Armenië. Lusine moet 
maandelijks rondkomen van ongeveer 137,- Ze had een 

lege koelkast en kreeg daarom alle boodschappen die ze 
nodig had voor haar en haar 2 kinderen.  

Al bij het eerste bezoek toen we met Lusine gingen 
bidden gaf ze haar hart aan de Here Jezus en vroeg 
ze of haar Hemelse Vader en Jezus in haar hart 
wilden komen wonen!                                                             
Ook samen God gedankt voor haar genezing door 

wat Jezus ook voor Lusine op het Kruis volbracht heeft!                                                                                    

Lusine en haar dochter waren heel blij dat God hun gebed verhoord had, door het sturen van deze hulp en 
steun voor hen beiden en voor David! David was eerst bang, maar de avond voor vertrek zei hij met Jezus         
te gaan en de Bijbel bij hem te willen hebben als hij als militair moet dienen. Voor de zorg van de moeder 
gezamenlijk gevraagd of God- Papa hem weer naar huis wil sturen om voor zijn moeder te mogen zorgen!  



Norik heeft vorige week zondag in de kerk in Yeghegnadzor getuigd van wat Jezus 
voor hem gedaan heeft! Hij leefde 5 hoog in het donker in een complete chaos.           
Nu Jezus in zijn hart woont in hij volledig veranderd en leeft hij in een verlicht huis 
waar je aan Norik kan zien dat het licht ook van binnen bij hem is aangegaan! Het 
huis is nu goed opgeruimd en hij kookt nu voor zichzelf met de boodschappen die 
hij krijgt. Hij had erge rugklachten i.v.m. met een ongeluk op zijn werk. Nu kan hij 

weer goed lopen zonder pijn en ook weer tillen.                                                                     
Norik straalt van blijdschap en zegt tegen 
iedereen dat hij heel veel van zijn Hemelse Vader 
houdt en van de Here Jezus!                                                                                                                                                                        

In dezelfde dienst mocht ik aan het eind, het 
symbolische ‘hart’ van de Here Jezus aan 
iedereen uitdelen. Met de vraag van Jezus:                                                      

Heb de ander Lief zoals IK jou heb 
Liefgehad. Dient die ander zoals IK 
jou gediend heb! Vergeef ongeacht 
wat je is aangedaan! Jezus heeft 
ook jou alle zonden en fouten vergeven!                                    
(Bijbehorend lied: Toon MIJN Liefde!)   

De buurvrouw van Norik bleek ook in grote 
nood te zijn. Lichamelijk en financieel. Samen 
met Araqsya bij haar op huisbezoek geweest. 
We hebben samen met Lyudmila gebeden en 
ze kreeg afgelopen woensdag boodschappen. 
(Foto komt bij volgend huisbezoek.)                                                                                                        

Samen met Norik en Galina de boodschappen gedaan voor henzelf en Lusine en 
Lyudmila. De opa van Samuel heeft weer meegeholpen om alle boodschappen bij 
iedereen te bezorgen en mij weer terug naar de kerk in Yeghegnadzor te brengen!   

Araqsya had boodschappen gedaan voor Papi en Tati 
en de kleinkinderen net, voordat ik weer in de Kerk in 
Yeghegnadzor aan kwam.                                              

(Foto’s volgend bezoek deze week komen nog.)                                                                                      

De kleinkinderen kregen allemaal zomer slippers, een sportbroek en een T-shirt.     

En de andere Weduwen kregen ook hun maandelijkse boodschappen gebracht.  

Wekelijks ga ik op verschillende dagen op huisbezoek bij de Weduwen en alleen-gaanden in Yegnegnadzor 
en Vayk. Naast dat we met elkaar praten en vaak ook samen eten, eindigen we altijd met gebed.               

Afgelopen zondag konden Galina en haar dochter en Lusine en haar dochter naar de kerk in Yeghegnadzor 
komen. Na de samenkomst was er gezamenlijk koffie, thee en vruchtensap drinken. Iedereen had wat 
lekkers meegenomen om met elkaar te delen. Het was heel gezellig en het is de bedoeling dat we dit nu 
wekelijks gaan doen na de samenkomst. (Zie hieronder wat foto’s.)   

      

 

 

 

 

                                 



    Hieronder wat foto’s van huisbezoeken:  

 

Avondeten bij Tati Amalia en Araqsya    Bezoek met Araqsya bij Norik    Verjaardag bij de buren                                                                                                                                            

Lunch bij Galina en Lena       

Huisbezoek aan Areni.        

1 van de vele kraampjes 
aan de weg waar je 
goedkoop fruit kan kopen 
uit eigen tuin.                   
Areni is ook een wijn 
gebied, omdat het hier erg 
warm is in de zomer en het 
fruit krijgt ook nog in sept. 
En okt. extra warmte vanaf 
de bergen.   

Het is hier dagelijks tussen de 30 en 36 graden. I.v.m de Missie voor de Weduwen en Wezen gaf een hele 
grote winkel in Yerevan veel korting bij het kopen van een koelkast en een airco voor in de kerk.  16 juli 
werd de koelkast geplaatst in de keuken en een week later de airco op mijn slaapkamer.   

     

 

 

DANK aan iedereen die geholpen heeft om dit mogelijk te maken want het in onmisbaar in de kerk, waar   
het overdag binnen over de 30 graden is en het ‘s nachts het tegen de 30 graden warm blijft.  

We zijn deze week begonnen met huiskringen in Vayk. Vanmiddag bij Lusine samengekomen en Armen uit 
Nederland heeft het meeste vertaald via de mobiele telefoon.                                                                                                         
Graag gebed hiervoor!                                                                                                                                          
Dat we een goede plek vinden om de huiskringen te kunnen houden.                                                                                     
2 weduwen en 1 weduwnaar wonen om de 5e verdieping in een portiekflat,                                                     
waardoor 4 weduwen niet kunnen komen ivm de vele trappen.  

Dank jullie wel namens alle weduwen, wezen en weduwnaar 
en alleen-gaanden voor al jullie gebeden en support!            
Samen wensen we jullie een goede zomer en Gods Liefdevolle 
Zegen!  

Iedereen zou het heel bijzonder vinden om jullie persoonlijk 
hier te ontmoeten! Weet dat jullie meer dan Welkom zijn!  

Hopelijk zien we jullie binnenkort in The Way Family Home!  

Er staan hele Wonderlijke dingen te gebeuren!                        
In gebed verbonden, Liefs, Willemien                                                     Foto van de bergen bij Vayk.  


