
Nieuwsbrief:    Mission voor de Weduwen en Wezen in Armenië!           (augustus 2024) 

                                                                                 HELP  JEZUS  HELPEN!              

 "Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken,                                                                                                                     

de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?                                                                                                                                                

Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen                                                                                                                   

in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt                                                                                                                      

aan uw eigen vlees en bloed?  (Jes 58:6-7)                                                                                                                                                                                  

Wie zich over een arme ontfermt, leent de Here; HIJ zal hem zijn weldaad vergelden (Spr 19-17)  

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   Lieve Christenfamilie en vrienden, 

8 weken Missie in Yeghegnadzor, Vayk en Zaritap!                                                                                                         

Met foto’s en tekst probeer ik jullie weer een verslag te geven van wat er allemaal    

bij Missie hoort, want dat zijn niet alleen leuke en mooie dingen.                             

Begin augustus ben ik door één of ander insect in mijn benen gebeten tijdens het 

onkruidvrij maken van de buitenplaats rond het gebouw van de kerk.  Het maakte     

dat ik dagen thuis in de kerk moest blijven. Ik kan jammer genoeg niet meer in de 

‘tuin’ werken tot nu toe, om deze pijnlijke ervaring niet weer te hoeven meemaken.  

                                                                                                                                 

Eerste verassingsuitje deze zomer was 

een toeristische reis met vrijwilligster 

Araqsya en haar moeder was naar de 

mooie Kloosterkerk boven op de berg 

vlakbij het wijndorpje Areni.                     

Vanaf de Kloosterkerk hadden we een 

prachtig uitzicht!  

De taxichauffeur vroeg nog voordat we 

weer teruggingen om gebed voor zijn 

hoogzwangere vrouw.                                                       

Zo’n 10dgn later werd Baby Aryana gezond 

geboren.                                                                                  

Ze is het 4e kind van deze lieve ouders die 

tijdelijk in Armenië waren.                                 

Later meer in de nieuwsbrief van Sept.  

                                               

Tijdens het huisbezoek op 11 augustus 
kreeg ik van Wika te horen dat haar opa 
in het ZH lag. De volgende 4 dagen 
dagelijks bij opa op de Intensive Care op 
bezoek mogen komen, zodat we dagelijks 
met opa konden praten en bidden.                 
Opa was hier erg blij mee. Hij kreeg innerlijke Vrede dat hij naar de 
Here Jezus en zijn Vader in de Hemel ging.                                      

Donderdag 15 aug is opa overleden wat een onbeschrijfelijk 
verdriet was voor oma en haar 4 kleinkinderen. Opa en oma 
bleken naast een zoon ook nog 3 dochters te hebben en 28 

kleinkinderen. Zaterdag 17 aug. is opa vanuit huis in besloten 
kring begraven. Het was zeer aangrijpend om mee te maken.  

 

 

 

 



Hieronder een fotoverslag van de huisbezoeken en de boodschappen die we naar 
iedereen gebracht hebben.                                                                

 Het gebeurt ook regelmatig dat er bezoek is bij een 
weduwe waar we op huisbezoek zijn. Als we dan gaan 

bidden wil ook degene die op bezoek is graag gebed. 
Dit gebeurde ook bij Lusine toen haar zoon uit 

militaire dienst even een paar dagen thuis 
was. Na gebed voor Lusine en haar zoon 
mogen bidden met de vriendin van Lusine. 
Lilit heeft haar hart aan de Here Jezus 
gegeven en we hebben gezamenlijk 
gevraagd of God Papa haar en haar man 
na 14j huwelijk een baby’tje wil geven.    

Bij de taxichaufeur en zijn gezin op 
kraambezoek geweest.                                            
Ook zij vroegen gebed voor de baby en de 
kinderen en hen persoonlijk. Ook de tante 
wilde gebed en God danken voor het 
Wonder van Genezing die Hij haar              

gegeven had in het ziekenhuis in Yerevan.                                                                                     

                                                                                                    

  



Bijna 3 weken geleden vroeg God mij te vasten en te bidden voor een doorbraak hier in Yeghegnadzor, Vayk 
en Zaritap. Voor de zieken en redding van weduwen wezen en alleen-gaanden en mensen die naar de kerk 
komen in Yeghegnadzor of de huiskring in Vayk.                                                     

Zondag de 1e dag vasten had Weduwe Lusine 
hele erge pijn. Ze kon bijna niet staan, lopen 
of zitten. Gelijk nadat ik het hoorde naar haar 

toegegaan. De Heilige Geest liet weten dat er 
iemand was in haar leven die ze niet vergeven 
had. De vertaalster in NL vroeg het haar en 
het klopte er was iemand die haar te veel had 
aangedaan dat ze gedachten niet kwijt kon 
krijgen. Lusine rustig uitgelegd wat de Here 
Jezus zegt: Ik kan jou niet vergeven als je de 
ander (wie het ook is) niet kan vergeven. 

Degene die jouw onrecht heeft aangedaan moet zich voor God 
verantwoorden… En jij Lusine voor jou leven. Lusine kon door de Liefde van 
de Here Jezus degene met naam noemend vergeven en die persoon in de 
Handen van de Here Jezus leggen! Daarna gebeden voor emotionele 

Genezing, dat Jezus de pijn en gedachten wegneemt.                                                                                   
Daarna gebeden dat de pijn haar lichaam verlaat en de tumor zal verschrompelen in de Naam van Jezus!                                                                                                             
Want Lusine is een Nieuwe Schepping, Gekocht en Betaald door het Bloed van Jezus!                                                                                                  

Na het gebed was de pijn weg en hebben we  
samen God-Papa en de Here Jezus gedankt!                                                                                                                                                        
We blijven God-Papa en de Here Danken voor         
de Volkomen Genezing van onze zus Lusine!  

In diezelfde week kwam onverwachts een oma   
aan de kerkdeur met haar dochter en 3 klein-
kinderen. Het bleken de buren te zijn hier achter  
de kerk. Het zijn lieve Christen zussen en komen  
nu regelmatig naar de kerk om te bidden, zingen  

en bijbel te luisteren en komen nu inmiddels 3 weken naar de samenkomst-
en. Kleine Daniël is erg blij met zijn puppet hondje.  

Ik kom nu ook regelmatig bij hen thuis om samen te 
bidden voor de moeder en haar kinderen. Ze hebben 
veel gebed nodig.m.b.t. gezondheid en relatie met de 
vader.                                                                                           

Op 30 augustus kwamen de weeskinderen en oma op 
bezoek voor mijn verjaardag. Nadat we voor alle 
kinderen schoolkleding, schoenen, rugzakken en 
schoolspullen hadden gekocht zijn we in de kerk samen 
taart gaan eten.  

 

  

 

Dank aan de familie die dit verjaardag kado 
mogelijk gemaakt hebben!                                                                   

 



Het Mission Team kwam ‘s avonds laat nog op verassingsbezoek! Ze maakte er een echt feestje van!            
Het mooiste was samen zingen en bidden!                                                                                                                

Ik was heel blij dat het Missie Team onderweg naar Gorris nog langs 
kwamen met bloemen en taart voor mijn 50e 
verjaardag als wedergeboren kind van God! 
DANK U PAPA!! DANK U JEZUS!!                    

De volgende dag 31 augustus hebben we 
een verjaardagsfeest georganiseerd voor de 
weduwen en wezen die we helpen in Vayk 
en Yeghegnadzor.   

We zijn begonnen in de Word of Life kerk 
Yeghegnadzor, waar ik met vertaling mijn 

getuigenis kon geven dat ik 50 jaar geleden gevraagd heb aan God-Papa en de Here 
Jezus of ze in mijn hart komen wonen.                                                                                            

Ik had lang het kloppen op de deur van mij hart gehoord, maar op een woensdag 
middag op de kinderbijbelclub in Harderwijk was ik vastbesloten:                               
Ik ga niet eerder naar huis voordat Papa en de Here Jezus in mij hart komen wonen!                              
En God is mijn hele leven TROUW gebleven, waardoor ik leef vandaag en tot in 
eeuwigheid met HEM!                                                                                                       
Daarna hebben we naar een prachtig lied geluisterd van een Armeense voorganger 
Sevak van de WOL-kerk in Yerevan. Het ging over intens dorst hebben naar God!        
En dat dit land Armenië onbeschrijfelijke dorst heeft naar God!                               
Gevraagd wie er ook dorst heeft naar God en de Here Jezus!                                       
Op elk moment van de dag kunt u ook de deur van uw hart open doen!                         

Dan viert u vandaag met mij uw geboortedag in het Koninkrijk van God!                                                                             
Velen waren aangeraakt in hun hart en God weet wie ZIJN kloppen beantwoordt heeft die avond! 

We hadden een ontzettend leuke en gezellige avond samen met een Armeense BBQ en natuurlijk taart!  

  

                                      
Ik dank God voor mijn Armeense familie hier in Armenië!                                     
We zien allemaal uit naar het huis: The Way Family Home!                                
God-Papa heeft alles in ZIJN Hand en heeft alles al gepland zoals HIJ het wilt! 
Al voor heeeeel veel jaren in mij enigste hartsverlangen: Dat Gods wensen en 
wil in vervulling gaan in en door mijn van God gegeven leven! Dat God-Papa in 
de Hemel zal zeggen: Ik heb in jou kunnen vervullen waarvoor ik jou geschapen 
heb!     

Ook namens de Weduwen, Wezen, alleen-gaanden en de vrijwilligers HARTELIJK DANK voor jullie onmisbare 
gebeden en Giften! Het heeft onze levens compleet veranderd! Velen zijn een nieuw Leven begonnen en zijn 
wederom geboren!  

In de wekelijke huiskring hebben we het gehad over je ‘Bijbels laten dopen. De doop door bekering, zoals 
Jezus zich heeft laten dopen. In de nieuwsbrief van oktober schrijf ik daar meer over. Voor de maand 
september had ik te veel om met jullie te delen dus voor die maand komt er ook een nieuwsbrief.       

We wensen en bidden jullie Gods Zegen toe en zeggen ook WELKOM hier in de kerk in Yeghegnadzor en bij 
ons thuis in Vayk, en Zaritap.                                                                     

                                                                        

 

                                                                                          
Veel Liefs, Willemien 


