
Nieuwsbrief:                                                                                            (jan-febr 2025) 

                Mission voor de Weduwen en Wezen in Armenië!            

                                                    

                                                                      HELP  JEZUS  HELPEN!             

Is dit niet het vasten dat IK verkies:                                                                                                                                    

Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt,                                                                                                                    

dat u de banden van het juk ontbindt,                                                                                                                                

dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt?                                                                                       

Is het niet dit: Dat u uw brood deelt wie hongerlijdt!                                                                                                                   

En de ellendige ontheemden een thuis bied!                                                                                                                                

Dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt                    
(Jes 58:6) 

Dan zal het Licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten: uw heil zal voor u uitgaan 
De heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen:                                                                                    

Hier ben IK!                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Wanneer gij uit u midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat.                                                                                            

Wanneer gij de hongerige schenkt wat u zelf begeert en de verdrukte verzadigt (Jes 58:7) 

 

                                                                                                  Lieve Christenfamilie en vrienden, 

Op het moment dat ik jullie deze nieuwsbrief schrijf ben ik in het Mission Huis in Yerevan.                            

We leven inmiddels al weer in de 7e week van 2025…                                                                                             

We hadden in de 1e week op zondag 5 januari na de kerkdienst een mooie Kerstviering met een gezamelijke 

maaltijd in de kerk in Yeghegnadzor. Iedereen kreeg na afloop een cadeau-Kersttas. De weduwen en 

vrijwilligers en 3 vaste taxichauffeurs die er niet bij konden zijn kregen hun kersttas later in de week.  

Iedereen heeft met de kerstdagen een nieuwe trui, jas of schoenen gekregen. Teveel om allemaal met foto’s 
te laten zien. Doordat we elkaar nu wekelijks 2 en of soms 3x per week ontmoeten en huiskring hebben en 
samen naar de kerk gaan, met elkaar bidden, zingen, eten en activiteiten hebben groeien we steeds meer 
naar elkaar toe en functioneren we steeds meer als een hechte familie!                                                         
Naast de huiskring lezen we nu inmiddels samen dagelijks een Psalm uit de Bijbel. We zingen samen en 
delen video’s van Christelijke liederen die we in de kerk zingen of op de huiskring. We gaan ook een paar 
leuke video’s op de website plaatsen, zodat jullie het kunnen meebeleven!  

*Nieuws over de website van de stichting is, dat het jammer-genoeg nog niet klaar is. De kosten om dit te 
laten doen zijn te hoog. Ruben en nu Marius doen hun best om een hele mooie website te maken, zodat jullie 
daar alles kunnen lezen en zien wat we de afgelopen 1,5 jaar hebben kunnen doen en wat we nu doen en 
welke plannen en projecten we nog gaan realiseren voor en met de Wezen en Weduwen.  

Iedereen kreeg de Kerstkaart:                                             
I Came for You!                                   
Jesus                                           



*Voor het Familie-Huis: The Way Family Home is er tot nu toe in totaal 5500,- 
euro binnen gekomen op het rekeningnummer van de stichting.  

Willen jullie met ons meebidden en danken dat alle voorziening die nodig is 
om het huis te kopen, op te knappen en in te richten gaat binnenkomen!  

Laten we onze Hemelse Vader vragen wat HIJ wilt dat we aan HEM geven!                                                                  
Ik hoop en bid dat u die dit leest begrijpt dat u het NIET aan mij geeft!                                                               
*Wat ik zelf nog heb in Nederland gaat half mei omgeruild worden. Zo heb ik 
op die manier een auto hier voor de Missie voor de weduwen en wezen om   
ze boodschappen te brengen en naar de kerk en weer naar huis enz.                          

Hierboven foto na huiskring           

Hiermee hebben we bijna geen taxikosten meer, wat maakt dat we dat geld kunnen gebruiken om 
boodschappen te kopen voor degene die daar bijna of geen geld voor hebben.  

*Half januari is na zo’n 1,5 jr bidden ons gebed verhoord, dat Christen-zus Ellen naar 
Vayk is gekomen om mij te helpen met vertalen en de weduwen en wezen te 
bezoeken. Iedereen die haar ontmoet is dol op haar en Ellen is nu inmiddels in ons 
‘gezin’ opgenomen als een Lieve en Bewogen zus! Ze probeert om de 2 weken 2 dagen 
bij ons te zijn en hopelijk wordt dat elke week.  

Ellen kwam bij ons via de groep uit NL die ons op 

15 dec 2024 bezochten.  

*De afgelopen twee maanden zijn er vijf nieuwe 

zorgvragen binnengekomen voor 4 weduwen in Vayk,               

één weduwnaar en één vader met 2 kinderen in Azatek en één 

weduwnaar in Yeghegnadzor. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                   

Iedereen kreeg boodschappen, een nieuwe jas en of nieuwe winterschoenen en pantoffels of winterdeken. 
We hebben met iedereen mogen bidden. Ook in Azatek willen we een huiskring beginnen.  



*Alle weduwen en wezen kregen hun maandelijke boodschappen en de gekookte 
maaltijden 1 x per week thuis gebracht.  

Hieronder daarvan 
een fotoverslag:  

Namens iedereen die u op 
de foto’s ziet : HARTELIJK 
DANK voor jullie giften, 
zodat ze maandelijks boodschappen krijgen en wekelijks 
maaltijden voor degene die niet kunnen koken.                
We vragen jullie ook voor ons te blijven bidden.                    
Iedereen is heel dankbaar dat jullie hulp hun leven          
veranderd heeft!  

Nu alles ook hier weer duurder geworden is wordt het steeds 
moeilijker om rond te komen. Mensen kunnen steeds minder 
kopen. Mensen kunnen b.v bijna geen vlees meer kopen of 
boter of groenen of kaas..ect. Er vragen steeds meer mensen 
om hulp…en het is heel moeilijk om te moeten zeggen we 
kunnen u niet helpen, omdat ze niet tot de doelgroep horen.  

 



*Op vrijdag 7 februari hebben 4 verjaardagen gezamelijk gevierd in de keuken van de 
kerk. We hebben eerst een heerlijke maaltijd gegeten. Daarna heerlijke taart met koffie 
en thee. En als laatste hebben we voor het eerst samen gedanst!                                                          
Het werd een onvergetelijke avond!                                                                                       
Ik ben zooooo blij dat iedereen 
zoooo genoten heeft!  

 

* Elke zondag komen de meeste weduwen en 
kleinkinderen (11) met twee taxi’s naar de kerk in 
Yeghegnadzor. De rest van wie we helpen zijn te oud of 
te zwak of wonen in afgelegen bergdorpjes.                  
Als we de Missie Jeep hebben dan ga ik de mensen 
ophalen en naar de kerk brengen. We zullen dan nog 1 taxi nodig 
hebben en evt. meer taxi’s als er meer mensen naar de kerk komen.  

 

 

 

 

Op 20 febr. en de dagen erna is er veel sneeuw gevallen in Yerevan en in 
heel Armenië. Afgelopen zondag konden we daardoor niet naar 
Yeghegnadzor terug rijden. Hopelijk zijn a.s zondag de wegen door de 
bergen weer begaanbaar.  

DANK JULLIE WEL voor jullie vele gebeden! We merken allemaal dat we 
gedragen en beschermd worden door onze Hemelse Vader en de Here 
Jezus die zo goed voor ons Zorgt! We zeggen vaak als we samen zijn 
DE HERE IS MIJN HERDER! MIJ-ONS ONTBREEKT NIETS!                                
DANK U PAPA!                                                                                                     
DANK U JEZUS!  

LIEVE en WARME GROETEN van ons ALLEMAAL!                       

GODS LIEFDEVOLLE ZEGEN!                                                                    
Willemien  


