
xHIJ is de Vader der Wezen en de                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Rechter der 

Weduwen!                                                                                                                                                                                                                                        

God in Zijn Heilige 

Woning;                                                                                                                                                                                                                             

God, die eenzamen in een Huisgezin doet Wonen!                                                                                                                                                                                     
(Ps 68:6-7a)     

Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre je dit aan één van 

deze                                                                                                                                                                                                  

Mijn  minste broeders/zusters hebt gedaan,                                                                                                                                                                                

heb je het Mij, Jezus gedaan!  (Matt 25:40)                                                                                                                                     

                                                                            HELP mij  HELPEN!                                                                           

                                                                                                                                                                                                             

De Weduwen en Wezen in de Republiek Armenië                                                     
Հայաստանի Հանրապետություն     

 

Lieve Christen Familie en vrienden,  

Zondag 10 sept 2023 begon mijn van God-Papa gegeven Missie om voor de Weduwen en Wezen te 

zorgen hier in het Prachtige Armenië!  

Een onbeschrijfelijke mooie roeping om die oude vrouw of man, opa …oma of weeskind te helpen die 

niemand meer heeft!  

Hieronder een foto rapportage van de afgelopen 5 maanden… Zou van elke week een boek kunnen 

schrijven! Nu alleen wat korte begeleidende tekst.Wil je meer informatie laat het weten. (Zie onderstaand mailadres:) 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

Een hartelijk ontvangst op de berg Zedea dichtbij Vayk.                                            

  

 

 

 

 

Met het Mission Team op bezoek in Gorris om 

boodschappen te brengen bij de meest arme weduwen.                                            



2dgn voordat Azerbeidzjan Arthakh binnenviel.                                                                                                                        

Met alle 5 gezinnen samen kunnen bidden. 

  

 

  

 

 

4 okt ’23 brandde de keuken van Hayastan uit. Sindsdien woont ze bij haar dochter. Hayastan  

kan haar geloof in God en Jezus niet delen met haar dochter, daarom wil ze weer in haar kleine appartementje wonen.   

Bezoek op 12 okt bij evangelische kerk in Vayk waar een bijeenkomst was 

georganiseerd voor mensen uit Artsakh. Ipv 80 kwamen 120 mensen. Tati (oma) Rima 

zat buiten in de auto. Ze kon niet lopen. (ivm geamputeerde tenen)                                                       

Met tati mogen bidden en de 

volgende dag bij haar en haar dochter 

en kleindochter op bezoek geweest. 

Eten gebracht en ook daar gebeden. 

Ook voor David haar achterkleinzoon 

die gewond in het ziekenhuis in 

Yerevan lag. (zie hieronder de link 

van de NOS Explosie in tankstation 

op ma 25 sept ’23) 

https://nos.nl/artikel/2491846-zeker-

200-gewonden-bij-explosie-bij-

tankstation-nagorno-karabach 

                                                                                                                                                                                                           
2 Maanden hebben 

we in het Z.H. in 

Yerevan naast 

David nog 4 

gewonde jonge 

mannen wekelijks 

bezocht.           

Naast het brengen 

van eten en drinken 

hebben we een 

mooie vriendschap opgebouwd. Samen de pijn en het verdriet, maar ook de dankbaarheid en vreugde bij God-Papa en 

Jezus gebracht! Gods Genezingsproces meemaken was heel bijzonder en indrukwekkend! De Liefde,Vergeving, 

Vrede en Rust van Papa en Jezus deed Grote wonderen in een ieder van hen.                                                                                                                                            



                                                                                                                                                                                                     

Hierboven en beneden foto’s van huisbezoeken aan de weduwen en wezen in Vayk, 

Azatek en Zaritap.  

                                                    

Ze kregen allemaal boodschappen en kleding, schoenen en indien nodig houtbriketten.                                                     

Iedereen was heel Dankbaar en blij! Bij elk  bezoek hebben we gezamenlijk God-Papa en Jezus gedankt voor            

ZIJN Liefdevolle ontferming en voorziening, vergeving en genezing! De bijbels werden door de Weduwen en          

Wezen ontvangen als een groot Kado van hun Hemelse Vader!  

 

 

                  

           

 

                               

 

 

 

 

Half dec. 2023 heb ik een plekje om te verblijven gekregen in de kerk in Jeghegnadzor. (zie foto hieronder)                                                                                                 

Het is een prachtige lokatie boven op de berg! Sinds 8 januari 2024 is de kerk dagelijks geopend van 12.00-13.30u            

om samen te zingen, bidden en bijbel te lezen! Elke zondag is er een kerkdienst in de jeugd ruimte die nu                    

functioneert als kerkruimte, woonkamer en keuken.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

Projecten die we in 2024 graag zouden realiseren zijn:                                                                                                                 

* The Way Family Home!  Huis voor Weduwen en Wezen!                                                                                                                               

* Moestuin en Speeltuin! Liefst bij het The Way Family Home!                                                                                                 

* Dagopvang en Begeleiding voor (wees)kinderen! In Jeghegnadzor, Vayq en Gorris (bij de grens van Azerbeidzjan)           

* Dagbesteding voor Weduwen en Weduwnaars! In Jeghegnazor, Vayq.                                                                                                  



* Gaarkeuken! 3 x en hopelijk 5x per week een gratis maaltijd aanbieden aan de meest Arme Weduwen en Wezen.                    

* Wekelijke Huiskringen! Bij weduwen en wezen thuis.                                                                                                                                                                                        

* Maandelijkse DANK-bijeenkomst! In het Mission Huis, of in de Kerk in Jeghegnadzor of andere locatie in Armenië.  

We zijn op dit moment bezig om een Stichting op te zetten en een Website te laten maken, 

wat nodig is om een ANBI erkenning te krijgen.  

De Stichting krijgt de naam: The Way Family! (Familie van De Weg: Jezus!)                     

Kreeg deze naam al van God in 2002 voor het Thuis voor de Weduwen en Wezen!  

Vraag u/jou heel graag Gebed hiervoor en voor alle te realiseren projecten!  God is onze 

Liefdevolle Vader en HIJ wil niets liever dan dat eenzamen in een Huisgezin wonen!           

(zie Ps 68:7a)  

Wilt u hieraan meewerken? en/of meehelpen?                                                                                           

Laat het ons weten: Door een mail te sturen naar Willemien Kraaijenhof   

thewayfamily@gmail.com   

                                                                                                                                                                                                             

*Uw financiële steun is onmisbaar om dit allemaal voor de Weduwen en Wezen te kunnen realiseren en de huidige 

hulp aan hen te kunnen blijven voortzetten!  

                                                                                                                                                               

JEZUS Zegt dat wat u/je voor de allerminsten doet dat doet u/je voor MIJ!                                                                                        

Voor JEZUS was NIETS te veel om voor ons naar de aarde te komen en ons te Redden voor  

de Eeuwigheid! De Prijs die Jezus daarvoor betaalde was de hoogste prijs: Zijn Eigen Leven!  

                                                                                                                                    

         Laten we SAMEN dit uit LIEFDE voor JEZUS Doen!  

                 HELPT u /jij mij  HELPEN?                                                                                                                                                                                        

                         

Uw/jouw Gift kunt u/je storten op Mission rekening:  

 

NL02 INGB 0650 4153 45 

 

T.n.v. : Mw. JWT Kraaijenhof 

Bij mededeling :  Gift Missie The Way Family (Armenie)  

Als u/jij mij persoonlijk wil steunen, zodat ik dit prachtige werk voor de Weduwen en Wezen                       

in Armenië kan blijven voortzetten, dan kunt u uw Gift overmaken op rekening nr:  

NL29INGB0005937644                                                                                                                                      

Te name van J.W.T  Kraaijenhof   

Met omschrijving: Mission Armenie Willemien  

                                                                                                                                                                            

Ook namens de Weduwen en Wezen HARTELIJK DANK voor uw/jouw Gebed en Financiële steun!   

mailto:thewayfamily@gmail.com


Het is onbeschrijfelijk wat het voor en in de levens doet van de vele Weduwen en Wezen die we al             

hebben geholpen en degene die nog allemaal kunnen gaan Helpen!  

Heeft u nog vragen laat het ons weten! Mocht u/jij willen komen kijken en/of 

willen helpen stuur dan een mail naar bovenstaand e-mailadres.                                                            

                                                                                                        

In Gods Liefde en Gebed verbonden !                                                     

Liefs, Willemien  


